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Zomer 2025… 

Wat een jaar, hè? De wereld blijft maar draaien, soms een beetje te snel. Oorlogen en spanningen 
blijven de kranten vullen, het klimaat laat zich steeds vaker horen, en zelfs op het journaal lijkt de 
zomer geen rust te kennen. Toch breekt nu eindelijk de tijd aan waarin alles net een beetje trager 
mag. De dagen zijn lang, de zon doet haar best (als ze zich tenminste niet achter een wolk ver-
stopt), en de ijskraam op het plein draait overuren. 

Bij de heemkundekring schakelen we deze zomer ook een tandje terug. De vergaderingen zijn 
voorlopig even geparkeerd, de lezingen wachten geduldig tot later in het jaar, en ook onze trouwe 
vrijwilligers nemen verdiend wat gas terug. Een wandeling door het dorp, een goed boek in de tuin 
of misschien zelfs een reisje dichtbij of ver weg – dit is het seizoen van opladen. Overigens liggen 
we natuurlijk niet helemaal stil. Er zijn nog diverse rondleidingen gepland, en is op 15 augustus 
ook weer de samenkomst van de genodigden voor de jaarlijkse herdenking van de fusillade van 15 
augustus 1942. 

Toch blijven we stiekem ook al een beetje vooruitkijken. Na de vakantie kunnen we jullie hulp na-
melijk goed gebruiken. Waarvoor precies lees je verderop in deze Heemberichten. Maar nu eerst: 
genieten. Van de rust, van het licht, van een zomer vol kleine dingen die het leven mooi maken. 

Fijne vakantie allemaal! 

= Opruimen van ons archief = 

We gaan het doen. Eindelijk. De grote archiefopruiming. Na jaren van zorgvuldig verzamelen, sta-
pelen, schuiven, nog eens stapelen, en heel soms iets terugvinden, is de tijd gekomen om met een 
frisse blik naar ons geliefde papieren verleden te kijken. 

Niet omdat de zolder letterlijk dreigt te bezwij-
ken (we willen niemand in paniek brengen), 
maar wél omdat een van onze gewaardeerde 
vrijwilligers — iemand met kennis van zaken 
én een goed oog voor draagconstructies — 
ons voorzichtig heeft gewezen op het feit dat 
er inmiddels aardig wat kilo's papier boven 
onze hoofden huizen. En dat een beetje orde 
wellicht geen kwaad kan. 
Dus: we gaan kritisch door ons archief. We kij-

ken met heemkundige bril of iets écht waardevol is voor de toekomst, of dat het misschien beter 
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elders tot zijn recht komt. Geen paniek: we gooien niets zomaar weg. Integendeel, we willen juist 
voorkomen dat iets verdwijnt waar iemand nog warme herinneringen aan heeft. 
Zo komt het dus dat u binnenkort bericht kunt krijgen over wat er mogelijk beschikbaar komt. Mis-
schien bent u al jaren heimelijk op zoek naar de Katholieke Illustratie van 1967? Of droomde u al-
tijd van een eigen exemplaar van het ingebonden Nieuwsblad van het Zuiden uit 1979 (inclusief 
de volledige verslaggeving van het dorpsfeest én de jaarvergadering van de duivenbond)? Dan is 
dit uw moment. 
We hebben de Katholieke Illustratie van 1867 tot 1967 (misschien zit uw geboortejaar er wel tus-
sen) en ingebonden kranten van het Nieuwsblad van het Zuiden van 1979, 1980 en 1981.  
 
Alles wat ook maar een zweem van historische waarde heeft, blijft veilig bij ons. De rest krijgt mis-
schien een tweede leven – bij u thuis, op uw zolder (sterke vloer wél aanbevolen), of in het dorps-
museum van de toekomst. 
We houden u uiteraard op de hoogte. Maar eerst gaan we uitzoeken, ordenen, herontdekken en 
af en toe even mijmeren bij wat we tegenkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De (bescheiden) archiefopruimploeg 
P.S. Geen zorgen. De zolder houdt het prima. Maar een beetje ruimte is nooit verkeerd. 
 

= Werkgroep Lezingen en Excursies zoekt nieuwe leden = 
 
De zaal is klein, maar gezellig. Een paar tafels, een beamer, stoelen in een halve cirkel, en 
een schaal met koekjes die al sinds half acht lonkt. Buiten ruist de wind door de bomen van 
het Heemerf, binnen heerst stilte. Niet de ongemakkelijke soort, maar de aandachtige. De 
spreker van vanavond heeft net een foto laten zien van haar grootouders bij de oude vlas-
oven. Ze vertelt hoe ze als kind daar in de zomer logeerde, hoe het rook naar vuur en linnen, 
en hoe haar opa haar leerde touw slaan van vlasdraad. 
Niemand verroert zich. Er is geen gepraat, geen geroezemoes, alleen het klikje van de af-
standsbediening en de warme klank van de verteller. Ie-
mand schrijft mee. Iemand anders knikt zachtjes, her-
kent iets, weet nog hoe het was. Dit is wat een goede 
lezing bij de heemkundekring doet: het roept herinnerin-
gen op. Soms zijn het verhalen die bijna vergeten waren, 
tot iemand ze op een donderdagavond weer tot leven 
wekt. 
We zoeken vertellers zoals deze. Mensen die iets weten, 
hebben meegemaakt of gehoord — over vroeger, over 
hoe het was, over hoe het veranderde. Je hoeft geen his-
toricus te zijn. Geen geboren spreker. Je verhaal hoeft 
niet groot of wereldschokkend te zijn. Het mag juist klein 
zijn. Over de oude winkel van je tante. Over het zomerfeest in de jaren '60. Over de veld-
wachter die altijd op zijn fiets patrouilleerde, zelfs in de sneeuw. 
Wat wij bieden? Een luisterend publiek dat nieuwsgierig is en oprecht geïnteresseerd. Een 
plek waar verhalen bewaard blijven, gedeeld worden, soms met een lach, soms met een 
traan. Wij zorgen voor de beamer, de koffie, en als je wilt helpen we met het voorbereiden 
van je verhaal. 
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Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die niet alleen eenmalig willen vertellen, maar die 
het leuk vinden om vaker mee te denken over het lezingenprogramma. Mensen die willen 
helpen bij het zoeken naar sprekers, het afstemmen van onderwerpen, en het organiseren 
van deze bijzondere avonden. Uiteindelijk hopen we dat een paar van hen ook zitting willen 
nemen in de commissie Lezingen, zodat we samen kunnen zorgen voor een gevarieerd en 
levendig programma. 
Dus: heb je iets te vertellen? Of wil je meewerken aan het mogelijk maken van deze avon-
den? Laat het ons weten. Vertel. Of denk mee. Wij luisteren. 
Overigens kunnen we al melden dat in het najaar drie lezingen gepland gaan worden. Over 
de laatste schaapsherder in de Kempen, over glas-in-loodramen in West- en Midden-Bra-
bant, en over Sporthistorie! De data volgen nog. 

 

= Vrijwilligers gebouwen en kruidentuin = 

Ben jij handig, groen, of gewoon gezellig? Kom erbij! 
De heemkundekring is op zoek naar vrijwilligers met gouden handjes, zilveren groene vingers of 
gewoon een hart van goud. En eerlijk gezegd... als je één van die drie hebt, zijn wij al dolblij. 
Onze gebouwen piepen en kraken hier en daar – en niet alleen van ouderdom. We kunnen best 
wat extra hulp gebruiken van mensen die niet bang zijn voor een ladder, weten hoe je een kwast 
vasthoudt zonder jezelf te schilderen, of zonder mokken een goot wil ontstoppen. Ja, dát soort 
helden zoeken we. 
Maar ook buiten zijn we blij met hulp. Onze kruidentuin groeit als kool (en soms ook letterlijk kool) 
en vraagt af en toe om een paar toegewijde handen die weten wat onkruid is en wat juist níet 
weggehaald moet worden. 
Wat kun je bij ons doen? 

• Kleine (en iets minder kleine) klusjes in en rondom onze gebouwen 
• Schilderwerk, timmerwerk, alles-met-een-schroevendraaier-werk 
• Meehelpen in de tuin – wieden, planten, praten tegen de salie 
• Gereedschap gebruiken zonder ruzie te maken met de boormachine 
• Of gewoon: erbij zijn, meedenken en een beetje gezelligheid brengen 

Wat krijg je ervoor terug? 
• Een warm welkom (soms letterlijk: de verwarming doet het weer) 
• Veel dankbaarheid van oude muren en blije tuinkruiden 
• Leuke mensen die hun koffie zwart, bruin of met veel verhalen drinken 
• En wie weet… een onverwachte liefde voor kruisbessen en kozijnverf 

Dus ben jij handig, een beetje tuinier, of gewoon enthousiast om iets bij te dragen aan ons stukje 
lokale geschiedenis? Kom dan eens kijken! Geen ervaring vereist, wél zin om de handen uit de 
mouwen te steken. 
Meld je aan via secretariaat@erfgoedgoirle.nl  of kom gewoon een keer langs. 
Je bent meer dan welkom – ook als je niet weet wat een waterpomptang is (dat leggen we uit met 
koffie erbij). 
 

= Veranderingen in het Bestuur = 

Binnen het bestuur van onze stichting hebben onlangs enkele veranderingen plaatsgevonden. Met 
dank en waardering nemen we afscheid van Joseph Wijdemans, die zijn taken als archivaris én als 
vicevoorzitter heeft neergelegd. Ook Albert Oude Ophuis heeft zijn functie als secretaris beëin-
digd. We zijn beide heren zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze 
stichting. 
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Gelukkig kunnen we ook twee nieuwe gezichten verwelkomen. Gemma van de Klundert-Bertens 
heeft de rol van secretaris op zich genomen. Zij heeft alle taken van Albert overgenomen en zich in 
korte tijd ingewerkt. Dankzij haar frisse energie en snelle leervermogen is ze inmiddels goed thuis 
in de werkzaamheden van het secretariaat. Heeft u vragen voor Gemma? U kunt haar bereiken via  
secretariaat@erfgoedgoirle.nl.  
 
Daarnaast is Bert Wagener toegetreden tot het bestuur, met als voornaamste aandachtsgebieden 
ICT en technische innovaties. Wellicht heeft u al gemerkt dat onze website een grondige update 
heeft ondergaan, zodat deze weer voldoet aan de eisen van deze tijd. Achter de schermen werkt 
Bert ook hard aan het verbeteren van onze digitale infrastructuur, zodat wij efficiënter kunnen 
werken en onze digitale archieven beter kunnen beheren. Voor technische vragen of opmerkingen 
kunt u contact met hem opnemen via webmaster@erfgoedgoirle.nl. 
 
Met deze nieuwe samenstelling van het bestuur kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. Sa-
men blijven we ons inzetten voor het behoud en de ontsluiting van het erfgoed van Goirle. 
 

= Ons 75 jarig bestaan = 

In het najaar van dit jaar viert Stichting ErfGoed Goirle “De Vyer Heertganghen” haar 75-jarig 
bestaan – een mijlpaal waar we met trots en dankbaarheid bij stilstaan. Al sinds 1950 zetten vele 
vrijwilligers zich in om het rijke erfgoed van Goirle en omgeving te bewaren, te onderzoeken en 
onder de aandacht te brengen. Dankzij hun inzet en de betrokkenheid van onze leden en 
gemeenschap, is de stichting uitgegroeid tot een vaste waarde in het culturele landschap van 
Goirle. 

Een jubileum van 75 jaar – ook wel een albasten jubileum genoemd – is een bijzondere 
gelegenheid die we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Daarom zijn we achter de schermen 
druk bezig met het voorbereiden van een aantal feestelijke en inhoudelijke activiteiten om dit 
heuglijke feit samen met u te vieren. 

In de loop van het jaar zullen wij u hierover verder informeren. Houd onze communicatiekanalen  
 

= Heemberichten allerlei = 

Rondom de Schutsboom 
Ons periodiek “Rondom de Schutsboom” wordt al 45 jaar uitgegeven. We weten dat het door onze 
leden graag gelezen wordt. Op onze website staan nu de eerste 44 jaargangen als pdf-bestand. 
Het is schitterend om deze (met alle respect) oude(re) uitgaven eens door te bladeren. U kunt zelfs 
zoeken op onderwerp of uw favoriete auteur 

Inschrijven Nieuwsbrief op de website 

Op enig moment willen we deze nieuwsbrief helemaal gaan maken en versturen vanuit onze web-
site. Dat is (voorlopig) nog niet het geval maar u kunt wel alvast uzelf inschrijven voor de nieuws-
brief. Dan is de administratie vast op orde. 

Jaarverslag 

Het Jaarverslag en de jaarrekening van 2024 staan gepubliceerd op onze website. U kunt ze daar 
op uw gemak eens doorkijken. 
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= Schenkingen = 

In de afgelopen periode (jan t/m mei 2025) hebben mensen de volgende artikelen op het Heem 
afgegeven: 

- Carnavalskiel van hofkapel “De Ballenfrutters”. (H.J. van Wees). 
- Foto’s van de Jozefschool, o.a. groepsfoto’s en ‘klaar-overs’ (M. 

Kuijsten-van der Ven). ➔ 
- Klassenfoto’s Jozefschool (R. van Dijk). 
- Onkruidsproeier (J. de Brouwer). 
- Toverlantaarn incl. glazen projectieplaatjes (Ria en Marcel 

Konings-Jansen). 
 
 
 

= Nieuwe titels bibliotheek = 

In de afgelopen periode (voorjaar 2025) konden we de volgende titels aan de 
bibliotheek toevoegen: 

- Goirle 2014, een fotoboekje met foto’s van Goirle, 2014 
- Goirle van vroeger, fotoboekje met foto’s van Goirle, 2022. 
- De Hovel, beschrijving van de bouw van winkelcentrum De Hovel, 2024 
- Tilburg Sport, studie over de sportgeschiedenis van Tilburg, Thijs 

Kemmeren,  2024 ➔ 

De boeken staan in een kast in de vergaderruimte op het heem en 
kunnen daar worden ingezien. Heemleden kunnen boeken ook voor een 
beperkte periode lenen. Het heem is geopend op donderdag- en zaterdag-
ochtend.  
 

= Agenda = 

In onze agenda staan voor de komende tijd onderstaande activiteiten. Houd ook onze agenda op 
de website in de gaten. U vindt de agenda hier. 

Datum Activiteit 

23 juni 2025 Bestuursvergadering in de Schutsboom 

6 juli 2025 Het museum is geopend van 14:00 – 16:30 uur 

20 juli 2025 Het museum is geopend van 14:00 – 16:30 uur 

3 augustus 2025 Het museum is geopend van 14:00 – 16:30 uur 

17 augustus 2025 Het museum is geopend van 14:00 – 16:30 uur 

4 augustus 2025 Bestuursvergadering in de Schutsboom 

31 augustus 2025 “De Opening” 
Opening van het culturele jaar in Goirle. 

 

- Ω  

https://erfgoedgoirle.nl/events/

