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Heemberichten   nr 26                             December 2025  

 

  

=  Bericht van onze voorzitter Jan van Eijck  =  

Al zovast een Zalig Nieuwjaar! 

Eerst wil ik nog even over de schouder omkijken naar het 

afgelopen jaar. Het was ons 75e jaar dat we vierden op 1 

november jl. Jullie waren er bijna allemaal met liefst 130 

personen en dan nog een vijftiental genodigden van onze 

buur-heemkundekringen uit Tilburg, Hilvarenbeek, Poppel en 

Alphen en 2 wethouders van de Gemeente Goirle! Samen 

kregen we de schuur ook goed warm, dat hielp wel.  

Wij vonden het een gezellig samenzijn in ieder geval, met een 

lekker hapje en een drankje. Dankzij de hele keukenploeg van 

het Heem! 

Maar naast ons jubileum gebeurde er natuurlijk wel meer in 

2025! Onze schutsboom op het erf zelf heeft een grote beurt 

gekregen (door Martin en zijn werkploeg) en staat er - 

verstevigd en opgelapt – hopelijk nog jarenlang! Ons hele heemerf ligt er trouwens netjes bij 

dankzij jullie, vrijwilligers. De lindebomen zijn weer gesnoeid (dankzij de vrijwilligers en de 

buren!) het grasveld van René ligt er weer strak bij, en de schuur is weer aangeveegd en 

opgepoetst door Ad en zijn hulpen. We missen nu even ca. 4 weken de kerststal, die we 

uitgeleend hebben aan het CC Jan van Besouw. Maar ook binnen is weer alles op orde: het 

archief is flink opgeschoond (dankzij Gerrit en zijn ploeg), ons “computercentrum” boven is 

helemaal vernieuwd (dankzij Bert en Henk en Ton).  En dan kijk ik ook met tevredenheid naar 

onze gewone heemactiviteiten. We waren weer 6 x 2 weekenden opengesteld, er zijn weer 

een flink aantal rondleidingen geweest (pas nog een met de Vennenbuurt van de Hellen), we 

kijken terug op geslaagde lezingen (zie elders in deze brief). Maar het mooiste van alles in 

ons jubileumjaar vind ik de serie van het tiental grote groene pagina’s met grote 

Heemartikelen van “De Vyer Heertganghen” in Goirles Belang van de afgelopen vier 
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maanden (zie foto). Vooral Gerrit en Fons hebben die klus geklaard, maar ook dank aan de 

auteurs van die verhalen. Chapeau, chapeau!!  

Zo kunnen we het nieuwe jaar wel in, dunkt mij. 

Ik doe graag nog een oproep aan u leden: heb je 

een interessant historisch onderwerp waar je iets 

over kunt vertellen voor onze kring: meld je bij 

mij en ik help u om er een mooie lezing van te 

maken! 

Ik wens u zovast al een zalig nieuwjaar, maar doe 

dat echt op  

zaterdag 3 januari 2026 op ons Heem. 

Nu voor u allen: Fijne feestdagen en een veilige jaarwisseling. Op naar 2026! 

Jan van Eijck, voorzitter   

 

=  Terugblikken 2025  =  

 

Aan het eind van dit jaar 2025 willen we alle leden en hun naasten gezellige dagen 

toewensen en natuurlijk alle goeds maar bovenal een zo gezond mogelijk 2026.  

 

Dat maakt het leven iets makkelijker.  

Dank allen voor uw interesse, 

ondersteuning, hulp in welke vorm dan ook 

en uw bezoek in dit aflopende jaar.   

Uiteraard hopen we u volgend jaar ook 

weer allemaal te mogen ontmoeten.  

 

 

Mede namens het bestuur  

Gemma v.d. Klundert- Bertens, secretaris   
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 = Onze Kerststal staat er ook weer.  =  

 

Ohja, onze kerstploeg heeft 

ook dit jaar weer onze 

prachtige kerststal verzorgd. 

Waar vinden we die, in het Jan 

van Besouwhuis te Goirle.   

Goed gedaan mannen.  

Dit aflopende jaar 2025 wordt 

ook dit jaar afgesloten met 

wederom een alternatieve 

kerstviering.  

 

Bij ons op ‘t Heem is er op zaterdagmiddag de 20e december een optreden verzorgd  

door het Zuider Wind Kwintet om 14.00 uur en om 15.00 uur een optreden van Musiq, 

het jeugdensemble van de Goirlese Harmonie O & U. Zij hebben in 2024 ook een 

optreden verzorgd in onze potstal. U was er misschien wel bij? 

Dit is een onderdeel van “De klinkende kerstroute.” die van 13 december t/m 6 januari 

2026 loopt door Goirle en Riel. 

Een sfeervolle wandeltocht langs 

allerlei kerststallen. Deze 

feestelijke route is vrij te 

bewandelen en in de weekenden 

klinkt er zelfs op verschillende 

locaties livemuziek! De organisatie 

hoopt met deze activiteit het 

saamhorigheidsgevoel in onze 

gemeente te vergroten en mensen 

op een leuke, toegankelijke 

manier in beweging te krijgen. Zet 

je dat op je kalender en geniet van alles wat er geboden wordt. 

Meer informatie voor al deze dagen is hier te vinden: https://klinkendekerstroute.nl/ 

         

2Muziq op ons Heem (Foto J.v.E) 

1Kerststal groep geplaatst door Heem (foto:T.Smulders 2025) 

https://klinkendekerstroute.nl/


Heemberichten nr 26, December 2025                                               Pagina 4 van 8 
 

 

= Wat heeft 2025 ons nog meer gebracht?  =  

We zijn weer een aantal zondagmiddagen open geweest vanaf begin april tot 

half oktober. Dit was om de 14 dagen. Bezoek uit Goirle en omgeving en voor wie er 

interesse bestond. De ene keer was het druk (18 tot 20 personen) en de andere keer 

was het rustig en waren er maar 4 personen op een middag.   

Iedereen die hieraan meedeed en zorgde voor deze opening, onze dank en uiteraard 

alle bezoekers, dank je wel voor jullie interesse.  

Het was weer heel leervol, voor beide kanten.  

Er wordt nog bekeken of we het komende jaar ook deze openstelling handhaven. We 

moeten er natuurlijk wel personen voor beschikbaar hebben.  

 

En dan…. 

Dit jaar mochten we ons 75-jarig bestaan vieren. Op 1 november hebben we dat 

gedaan met zo’n 130 leden en hun 

partners en leden van overige 

heemkundekringen 

 

Jan van Eijck had samen met 

Joseph Wijdemans een presentatie 

van de afgelopen 75 jaar gemaakt. 

Toch ook wel bijzondere dingen zijn 

toen de revue gepasseerd. 

 

Het was al bij al een kaaigezellige en geslaagde middag. Op naar de volgende 25 jaar. 

 

= 75 jaar in het Goirles Belang samengepakt =  
 

U zult het wel gezien en gelezen hebben maar vanaf de maand april hebben we elke twee 
weken een paginagroot artikel in het Goirles Belang gezet om ons jubileum met de Goirlese 
bevolking te vieren. We mogen zeggen dat we er mooie pagina’s mee gevuld hebben. De 
onderwerpen waren zeer divers: een aantal over ons werk en onze stichting en een aantal 
over meer algemene Goirlese zaken. Misschien kunt U het zich nog herinneren, de artikelen 
over de mensen die wekelijks op het heemerf aanwezig zijn  om daar allerlei activiteiten te 
ontwikkelen: onze vrijwilligers. Of over ons archief dat deze zomer een flinke poetsbeurt 
kreeg en vele kilo’s overbodig en niet Goirles gericht papier kwijtraakte. Of over de 
geschiedenis van het Smiske, ons onvolprezen museumpje op dorps- en textielgebied. 
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Ook over de groei van Goirle en de daarbij horende straatnaamgeving. Een 
straatnaamgeving die duidelijk moet zijn zodat men weet waarom iemand of iets een naam 
kreeg en dus de oproep aan de gemeente in zich bevatte: Zorg voor ondertitels op de 
straatnaamborden! Verder 
over Nieuwkerk, het 
openluchttheater, de Sint 
Janskerk als oudste gebouw 
(de toren!) in ons dorp. Ook 
over nieuwere zaken als de 
nieuwe woonwijk Van Besouw 
en de pers en het onderwijs in 
de gemeente. Dat alles 
gecombineerd met de 
Ballenfrutter, de Heren van 
Goirle en de wonderen die hier 
plaatshadden mogen we 
stellen dat weer een stukje geschiedenis iets bekender geworden is. Als men gelezen heeft!! 
 
Wil iemand ook zoiets schrijven over een onderwerp, kom dan uitzoeken op/in ons archief en 

publiceer in het onvolprezen blad “Rond de Schutsboom”. 

 

= We hebben dit seizoen drie geslaagde lezingen achter de rug! =  

 

Op 16 september 2025 bracht ons eigen lid Thijs Kemmeren de geschiedenis van de sport in 

Tilburg van 1840 tot 1940 ter sprake. Thijs was op dat onderwerp immers vorig jaar oktober 

nog gepromoveerd aan de Universiteiten van Tilburg en van Gent (B). Soepeltjes vertelde hij 

de historie van een aantal takken van sport (die een goed archief hadden!) zoals van het 

handboogschieten, het voetballen en het wielrennen. Als een soort toegift bracht Thijs na 

de pauze alle Goirlese Olympiërs voor het voetlicht: van Tiest van Gestel (Antwerpen 1920) 

tot Ireen Wüst in onze tijd. Heel interessant en bovendien heel herkenbaar voor de hele 

zaal! Het waren er dan ook veel meer dan wij dachten! Het zijn er wel een stuk of 10: denk 

aan Corry Floris, Deborah Gravensteijn en de zusjes Bregje en Noortje de Brouwer! 

Eind oktober (de 21e) hadden wij Cor Daemen uitgenodigd om de praten over de laatste 

schaapsherder van de Abdij van Postel in de Kempen, te weten Antonius Ooms (1876-1957). 

Maar vóór zijn voordracht, sprak hij eerst nog over zijn tijd als pastor van het Elisabeth 

verpleeghuis hier in Goirle (in de jaren 2000). Hij bleek nogal wat fijne herinneringen te 

hebben uit die tijd, met name aan de vrijwilligers. Maar toch snel al pakte hij zijn onderwerp 

op over Toontje Ooms, zoals de schaapsherder genoemd werd in Postel, een eenvoudige 

maar trouwe waker over de schapen eerst rond Eindhoven, en later voor die van Postel. 

Voor liefhebbers had hij zijn verhaal ook uitgebreid in een boek beschreven met de titel 

“Eenvoud is het licht”, het levensthema van Toon Ooms. Een interessant boek kan ik u 

zeggen. Langs zijn neus weg had Cor Daemen, geboren en getogen in het Kempische dorpje 

Duizel, het ook over Harrie van Puijenbroek (dè man van Havep). Die Harrie van Puijenbroek 
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(1845-1934) bleek in zijn jonge jaren ook in Duizel te hebben gewoond, namelijk op de 

kostschool aldaar van meester Th.I. Panken. Ongeveer van zijn 9e tot zijn 14e jaar zat hij daar 

op kostschool tussen een aantal jongens uit middenstandsgezinnen uit het hele land. Daar 

moet hij dus zijn vele contacten in zijn opkomende textielcarrière aan te danken hebben 

gehad! Heel interessant voor ons in Goirle! 

De derde lezing dit seizoen was op 18 november 2025 door Caspar Dingjan uit Roosendaal 

over Glaskunst en glaskunstenaars. Hij liet ook het wat abstracte glas-in-lood raam uit 

Roosendaal zien, waardoor hij ooit zo geobsedeerd werd, dat hij alle glas-in-lood sindsdien 

in beeld aan het brengen is van West- en Midden-Brabant! Hij liet ons meegenieten van 

glas-in-lood beroemdheden zoals Pierre Cuijpers en  de familie Nicolas, beiden uit 

Roermond. Maar ook ons eigen glas-in-lood raam van 100 jaar Firma Pijnenburg in Goirle, 

dat bij ons Heem in de poststal hangt kwam aan de orde. 

Zet deze datum alvast in uw agenda.  

Ook onze vierde lezing van het seizoen staat al op de agenda: op dinsdag 24 februari 

2026 in de Wildacker spreekt Peter van Overbruggen uit Nuenen over Van Gogh in 

Brabant. Hij is al jaren verbonden aan de “Vincent van Gogh Village Nuenen”, dus dat gaat 

interessant worden! Want Vincent woonde niet alleen 2 jaar in Nuenen, maar wel een kwart 

van zijn werken maakte hij ook daar! Komt dus allen op 24 februari naar lezing nr. 1 van 

2026: Van Gogh in Brabant! 

Jan van Eijck, voorzitter  

 

= Aanvulling bibliotheek =  
 

Er zijn weer een aantal boeken toegevoegd aan onze inmiddels gecontroleerde 
bibliotheekkasten. Misschien iets interessants voor U erbij? Kom langs en bekijk ze mee. 
1. Brabant bestudeerd, een bundel onder redactie van Jac Biemans, over cultureel erfgoed 

en identiteit van Noord-Brabant. 
2. Leve de leefbaarheid, geschreven door Paul Spapens over burgerinitiatieven in Midden-

Brabant. 
3. Die jakken en rokken dragen, door Fea Livestro over de geschiedenis van Brabantse 

klederdrachten. 
4. Ave Maria, een verslag van een Lourdesreis in 1954, destijds geschreven door Piet 

Hoskens. 
5. Poppel, een Kempisch dorp in woord en beeld, uitgegeven door de heemkundekring van 

Poppel en geschreven door Marc Vermeeren. 
6. Oud schrift, lezen in Brabantse bronnen. Een werkje over het lezen in oude stukken met 

uitleg over de diverse lettersoorten van de 15e tot 18e eeuw door Tom van Aalst. 
7. Monumenten in Tilburg. Een plakboek over Tilburgse monumenten door Theo Cuijpers. 
8. Riel in de tweede wereldoorlog, door Ton, Simon, Eddy en Henk. Uitgegeven door 

Heemkundekring Carel de Roy.   
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= Vrijwilligers en medehelpers gezocht =  

 

➢ Er zijn plekken te vullen in de commisssie “Lezingen en excursies” Tot op heden is er een 

persoon in die commissie, maar die kan het niet alleen. Bij interesse meld je gewoon aan. 

➢ Er zijn plekken te vullen bij onze bouwploeg. Personen met kennis van bouw en andere 

soortgelijke zaken, worden dringend gezocht.  

➢ Er worden personen gezocht met kennis van groen, plant en andere zaken die op dit 

onderhoud betrekking hebben. 

➢ We zoeken ondersteuning voor het onderhoud van onze web-site.  Gelukkig biedt de 

bouwer van deze web-site nog ondersteuning bij het onderhoud, wat we nog wel hard 

kunnen gebruiken. Mocht u interesse hebben om ondersteuning te bieden bij het 

onderhoud van onze website, we horen het graag van u. 

Per 1 februari 2025 verdween de oude 

website en ging de nieuwe beveiligde  

website in de lucht. Vooral dat beveiligde is 

zeker een pluspunt. 

Op de nieuwe website kunt u nu makkelijk 

doorklikken naar diverse heemberichten 

zoals:  

 

➢ De Koerier, het kwartaalblad van Brabants Heem  

➢ Nieuwsbrief van: Erfgoed Brabant. 

➢ Reuzennieuwsbrief 

➢ Of bv. naar foto’s die in ons bestand zitten. Waar we trots op zijn en leuk om naar te kijken. 

➢ Echt de moeite waard. De huidige website ziet er prachtig uit en wordt ook vaak bezocht. 

 

Voor alle lege plekken geldt het volgende: We bedoelen vrijwillig en kosteloos.  En bent u 

geinteresseerd, zou zo maar kunnen, stuur ons dan een reactie via secretariaat@erfgoedgoirle.nl .  

Als je daar een mail naartoe stuurt wordt die mail van daaruit doorgestuurd naar de persoon die U 

verder kan helpen. Dat is bestuur of conservator of archivaris. En anders wordt u vraag gewoon zo 

snel mogelijk beantwoord.  

 Wij zouden u zeer dankbaar zijn.  

 

 

mailto:secretariaat@erfgoedgoirle.nl
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= Deelnemers 2026 (voorheen contributie) =  

Uw deelnemersschap uitgelegd. 

Onze Stichting is een organisatie waar men eigenlijk geen lid van kan zijn, een Stichting zoals de 
onze mag namelijk geen leden hebben, maar wel donateur of schenker of deelnemer. Wij gaan 
door met deelnemer.  

➢ Het deelnemersschap van de Stichting Erfgoed Goirle geeft u, tenminste als we de mogelijkheid 
hebben, kans deel te nemen aan diverse activiteiten, zoals lezingen, soms excursies, 
nieuwjaarsborrel e.d.   

➢ Toegang tot de lezingen is voor onze deelnemers gratis. 
➢ Voor activiteiten, als die georganiseerd worden, zoals bv. excursies e.d. wordt in de meeste 

gevallen een bijdrage gevraagd in de kosten.  
➢ Deelnemers ontvangen 3x per jaar ons periodiek “Rond de Schutsboom”; het blad wordt 

thuisbezorgd en kosten zitten in uw deelnemersschap en is gratis.  
 
Het bestuur heeft in november 2025 in een vergadering besloten om uw bijdrage in 2026 niet te 
verhogen. Volgend jaar kan dat weer heel anders zijn. Het is nu dacht ik al 5 jaar lang niet verhoogd.  
 

Het deelnemersschap van de Stichting per adres bedraagt dit jaar 2026: 
€ 23.00 voor leden binnen Goirle of Riel, berichtgeving via e-mail 
€ 25,50 voor leden binnen Goirle of Riel, berichtgeving per post. 
€   5,00 voor gezinsleden wonende op zelfde adres.  

 
Er moet helaas een iets hoger bedrag gerekend worden voor leden buiten Goirle, Riel, en ook België, 
i.v.m. hoge verzendkosten voor ons periodiek  “Rond de Schutsboom”. 

 
Het lidmaatschap van de Stichting per adres bedraagt dan per jaar: 
€ 28,00 voor leden buiten Goirle of Riel, berichtgeving via e-mail 
€ 30,50 voor leden buiten Goirle of Riel, berichtgeving per post. 
€   5,00 voor gezinsleden wonende op zelfde adres. (1 exempl. per adres)  

 
Betaling van de bijdrage gelieve zelf te verzorgen door overboeking van de kosten naar de 
Rabobank:   NL85 RABO 0354 7238 39, 
t.n.v. Stichting Erfgoed Goirle ¨De Vyer Heertganghen¨ 

Graag vermelding van:  Bijdrage 2026 

 

=  Voorlopige agenda 2026 tot slot =  

Zaterdag 3 januari  11:00 uur tot 13:00 uur : Gelegenheid voor nieuwjaarswensen  

op ons Heem 

Maandag 12 januari 09:30 uur Bestuursvergadering 

Dinsdag 24 februari  19:00 uur Lezing in de Wildacker: Peter van Overbruggen  

Onderwerp: Vincent van Gogh in Brabant 

- Ω -  


